Nieuwsbrief 1 — Woensdag 6 september 2023
Activiteiten voor kinderen en jongeren in de Emmaisparochie en regio Amstel-Westeinder
De Burght, Potgieterplein, Uithoorn

In de kerk wordt veel voor kinderen georganiseerd. Ook zijn er veel
enthousiaste kinderen en ouders die af en toe graag een bijdrage willen
leveren. Met deze nieuwsbrief proberen we iedereen samen te brengen.

In deze nieuwsbrief staat wat er gebeurt voor kinderen en jongeren: korte
verslagen, een agenda, oproepen, etc. Materiaal voor de volgende
nieuwsbrief (woensdag 4 oktober 2023) kan gestuurd worden naar
emmaenus@hotmail.com.

Agenda — September

Datum Tijdstip Activiteit

Zondag 3-9 9.30-10.30 Nes — Gezinsviering ‘Samen weer beginnen’

Zondag 3-9 10.30 Nes — Informatiebijeenkomst Communieproject
Zondag 3-9 Schutse (PKN) — Eerste kindernevendienst

Vrijdag 8-9 18.30—-19.30 Uithoorn — Eerste repetitie van OpMaat

Zondag 10-9 10.00-11.00 Regio — Openluchtviering in Nes met kinderwoorddienst
Zondag 10-9 Schutse (PKN) — Mini-tuintje knutselen na de dienst
Donderdag 14-9 15.30—-16.30 Nes — Kinderclub en communieproject

Zondag 17-9 11.00-12.00 Uithoorn — Viering met Debuut

Zondag 17-9 12.00 Uithoorn — Informatiebijeenkomst Communieproject
Zondag 17-9 Schutse (PKN) — Startzondag

Zondag 24-9 Schutse (PKN) — Eerste Godly Play

De nieuwsbrief ‘Kom erbij!’ komt elke eerste woensdag van de maand digitaal uit.
Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan per mail (emmaenus@hotmail.com).

Klik of scan!


mailto:emmaenus@hotmail.com
mailto:barotten@hotmail.com
https://emmaus-uithoorn.nl/wordpress/?page_id=602

Agenda — Oktober

Datum Tijdstip Activiteit
Zondag 1-10 Schutse (PKN) — Eerste Kerk op Schoot
Zondag 8-10 11.00 - 14.00 Uithoorn — Gezinsdag en gezinsviering met OpMaat en Debuut

Donderdag 12-10 15.30-16.30 Nes — Kinderclub en communieproject

Deze zomer ben ik een aantal dagen in de bergen geweest. Ik was daar te gast
bij de familie van een vriend van mij. Samen met zijn drie oudste dochters
gingen we ook een berg beklimmen. Het was de eerste keer dat ik heel
professioneel de haken en touwen moest gebruiken. Eerst was ik een beetje
bang, maar deze vriend van mij heeft veel ervaring en alles ging goed.

Ik ben erg blij met deze ervaring. De hoogte van de bergen bracht ons dichter
bij de hemel. Wij mochten de wereld zien zoals God het ziet: je ziet de dingen
in een ander perspectief. Alles wat heel groot lijkt te zijn, is opeens heel klein.
Alle vrees waait weg en je ziet alles in het licht van de liefde van God.

Pastoor Marco



Regio — Openluchtviering

Alle vijf de parochies van onze regio komen samen op STEL
zondag 10 september 2023 om 10.00 uur in Nes aan de v S -’*o%
Amstel! Het wordt een zondag om elkaar te ontmoeten in

R cd ==, |:
een gezamelijke viering. Zoals Jezus zegt: waar er twee of :) §A.j
drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. ,v_/
Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God. .

De viering is in de open lucht en uit
elke parochie zal een koor in de
viering meezingen. Voor de kinderen
is een eigen kinderwoorddienst en
later in de viering zullen ook zij een
mooi lied zingen: Kerk zijn de mensen,
muren zijn de horizon en het dak dat

" Zijn de sterren. God, als dat eens kon!

Op de fiets!

Vanuit Uithoorn gaat een groep parochianen op de fiets naar Nes aan de
Amstel. We verzamelen om 9.00 uur op het Potgieterplein en vertrekken
uiterlijk om 9.15 uur naar de Sint-Urbanuskerk. Dan hoeven we niet te snel te
fietsen en kunnen we even bijkomen voor de viering begint.

Kortom, het wordt een heel bijzondere dag en we hopen natuurlijk dat jullie
allemaal komen.



Bisdom — Onze reis naar de WID

Van 26 juli tot en met 8 augustus zijn wij naar de Wereldjongerendagen in
Lissabon geweest. Het was een indrukwekkende ervaring die we niet hadden
willen missen! Na een busreis van 6 dagen met overnachtingen in een
klooster naast de Sacre Coeur in Parijs, een gymzaal in Zuid-Frankrijk en een
klooster in Spanje, kwamen we aan in Lissabon. Daar hadden we leuke
gesprekken met jongeren uit allerlei landen en culturen. Er werd ook enorm
veel voor ons georganiseerd: podia met muziek en dans, lezingen, films,
catecheses, een internationale voetbalwedstrijd. Teveel om op te noemen!
Het hoogtepunt van de week vonden we de nacht op het veld. Met 1,5
miljoen jongeren hebben we samen in de openlucht geslapen en in de morgen
de Mis gevierd met paus Franciscus. We werden gewekt door een pastoor die
ook dj is, geweldig toch! De reis heeft ons laten zien hoe open en mooi ons
geloof is. Kortom als je 16 jaar of ouder bent: het is echt een aanrader!

Wil je meer horen over onze ervaringen: kom op 18 september naar het
Trefcentrum in de Burght, Uithoorn. Daar geven we voor de parochie om
20.00 uur een presentatie over onze reis. Als je dan niet kunt, vertellen we op
zondag 17 september hetzelfde verhaal in Nes aan de Amstel om 10.30 uur.
Leuk om je te zien!

Anne, Maayke en Jeroen Goossens



Uithoorn — Gezinsdagen

Een jaar geleden zijn we in Uithoorn gestart met
gezinsdagen. Kinderen, ouders en andere parochianen
kwamen naar de kerk om samen te vieren, te bidden,
te zingen, te knutselen en te praten over het geloof.
We vonden het organiseren heel spannend, maar het
was zeker de moeite waard. Zoveel enthousiaste
kinderen en betrokken mensen!

We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. We
hebben veel geleerd en zijn op nieuwe ideeén gekomen. We zijn heel blij dat
nieuwe mensen zich hebben aangesloten bij de organisatie van de
gezinsdagen. Natuurlijk kunnen we nog meer handen gebruiken. We zoeken
bijvoorbeeld vrijwilligers die

. boekjes uitdelen aan het begin van de gezinsviering;

. de koffie en thee voorbereiden en uitschenken in de pauze;

. helpen bij het programma voor de jongste kinderen, communiegroep,
tussengroep of Vormselgroep;

. meedoen aan het programma voor de jongeren en volwassenen of
deze willen voorbereiden;

J een andere taak willen oppakken die wij hier vergeten zijn te noemen.

Kerk zijn en een gemeenschap vormen doen we met iedereen die zich tot
Jezus en zijn Kerk voelt aangetrokken. Daarom kan ook iedereen een steentje
bijdragen, ook al kunt u niet elke maand aanwezig zijn. Alle talenten kunnen
we gebruiken!

De eerste gezinsdag van dit schooljaar is op zondag 8 oktober en begint om
11.00 uur met de gezinsviering waarbij kinderkoor OpMaat en familiekoor
Debuut zingen. Ga voor meer informatie over de gezinsdagen naar de website
van onze parochie [www.emmaus-uithoorn.nl] of neem contact op met één
van ons [emmaus.gezinsdagen@gmail.com].

Met vriendelijke groet,

Bart van de Rotten, Ingeborg Destellirer, Pastoor Marco en Leonie van
[ttersum
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Nes — Samen weer beginnen

Het is zondag 3 september rond 9.15 uur. De Sint Urbanuskerk loopt vol met
vrolijke kinderen en hun ouders, broertjes, zusjes, oma’s, opa’s en overige
kerkgangers... We zijn weer terug van vakantie!

Na het openingslied ‘Kom ga mee!’ volgt een lezing over een school die met
de trein een lange reis gaat maken! Nadat de kinderen de trein ingestapt zijn,
hangen zij door het raam en wuiven naar de ouders! Daarna vertrekt de trein:
zij gaan tien maanden lang op reis, van september tot eind juli.

Zoals gebruikelijk zijn de kinderen en hun ouders in deze gezinsviering actief
betrokken met het zingen van de liedjes, het lezen van de teksten, het bidden
van de voorbede, het aansteken van de kaarsen en met het collecteren.

We kunnen terugkijken op een mooie gezinsviering. Hartelijke dank aan Peter
voor de muzikale begeleiding!

Nes — Eerste Heilige Communie 2024

Na de gezinsviering was om 10.30 uur de EHC informatie-bijeenkomst in de
pastorie. We mochten vele kinderen met hun ouders verwelkomen!

Na een kort voorstelrondje volgde de uitleg over wat de EHC precies inhoudt.
Vervolgens ontvingen de kinderen hun mooie werkboek met kinderbijbeltje.
De kinderen waren hier zichtbaar blij mee en ze bladerden enthousiast door
de boeken heen. Tot slot werd het voorbereidingsschema met de ouders
doorgenomen en eventuele vragen beantwoord.



Wij zijn blij om te kunnen melden dat we tot nu toe negen aanmeldingen
hebben ontvangen. Ook enkele Oekrainse kinderen zullen deelnemen. Voor
hen hebben we speciaal het werkboek in het Oekrains laten vertalen, zodat zij
de Bijbelverhalen goed begrijpen.

Mocht u uw kind nog willen aanmelden dan kan dit nog tot half september.
Ook de kinderen die niet in de Sint Urbanus-parochie wonen zijn van harte
welkom!

Elly van Rooden

Uithoorn — Aanmelden Eerste Heilige Communie 2024

Gods Binnenkort begint ook in Uithoorn de voorbereiding op de
Grootste Geschenk Eerste Heilige Communie van 2024.
Om te kunnen starten, willen wij weten wie de Eerste
Heilige Communie zouden willen doen. Heeft u een kind in
~ groep 4, dan kunt u haar of hem vanaf nu aanmelden via
| het secretariaat [secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
| of0681293377].

De kinderen en hun ouders zijn van harte uitgenodigd om naar de
informatiebijeenkomst te komen op zondag 17 september na de viering van
11.00 uur in de dagkapel in de kerk. Lukt dat niet dan kunt u voor meer
informatie direct met mij contact opnemen [pmmvanrooden@hetnet.nl].
Graag ontvangen wij alle aanmeldingen voor half september!

Namens pastoor Marco en Paul Goossens,
Elly van Rooden, catechiste
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Regio — Vormsel

De tienertijd is de periode dat het kind langzamerhand

overgaat naar een leven op eigen benen. De tiener zal steeds s
meer vragen stellen en dus ook over het geloof. In het
verleden hebben de ouders ervoor gekozen hun kind te laten
dopen en de Eerste Communie te laten doen. Bij de overgang naar de
volwassenheid is het juist de Heilige Geest die met z’'n kracht en gaven de
tiener bijstaat in deze — niet altijd even eenvoudige — periode van het leven

Samen bidden en vieren van de
Eucharistie, gezellig samenkomen
met de gemeenschap en kennis over
het geloof zijn essentieel voor een
levendig geloof. Dit geldt voor ons
allemaal, maar zeker voor tieners.

| Daarom vindt de voorbereiding van
het vormsel plaats tijdens de gezinszondagen. Praktisch gezien zal dit
inhouden dat we gezamenlijk met het gezin starten met een gezinsviering om
11.00 uur, aansluitend lunchen we met alle mensen in de kerk. Daarna is er
een catechetisch moment voor zowel de vormelingen als de ouders. We
sluiten de dag rond 14.00 uur af.

Met de vormelingen zullen we ingaan op de vragen wat of wie hun
inspiratiebron is en hoe zij het geloof in God in hun eigen leven gestalte
kunnen geven. Met spel en creatieve activiteiten vertellen wij de jongeren
over de Bijbel, de volgelingen van Jezus, de Heilige Geest en de sacramenten.

Binnenkort zullen de ouders van de kinderen van groep 8 een uitnodiging
ontvangen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u graag dat uw kind
meedoet aan de voorbereidingen, dan kunt u contact opnemen met mij
[vormsel.amstel.westeinder@gmail.com]. Ook voor meer informatie.

Leonie van Ittersum


mailto:vormsel.amstel.westeinder@gmail.com

De Kwakel — JOP Spotlight

Onder stralende, soms iets te warme, weersomstandigheden zijn we begin juli
met de auto naar Kamerik gereden. Daar hebben we een blote-voetenpad
gevolgd. De jongeren wisten niet dat wij dit gingen doen. Wel hadden wij, de
leiding, van te voren aangegeven om een kleine rugtas mee te nemen met
daarin een handdoek en een setje schone kleding “voor als het mis” zou gaan.

Op locatie genoten we eerst van een glas verkoelende frisdrank en een stuk
appeltaart met slagroom. Daarna zijn we het blote-voetenpad gaan lopen. We
hebben over houtsnippers, kunstgras, zand, gewoon gras, steentjes (auw!) en
beton (heet!) gelopen én we hebben een wateroversteek gedaan.

Na het pad zijn de voeten afgespoeld en zijn we naar Nieuwkoop, naar strand
Zomer gereden voor het avondeten: een beach burger of saté. Tenslotte zijn
we weer naar de Kwakel gegaan en hebben we bij Juria de dag afgesloten met
een ijsje en uiteraard met gebed.

Al met al hebben we een heel leuke, gezellige, mooie en blije middag gehad.

Op zaterdag 14 oktober starten we om 20.00 uur met een nieuw seizoen JOP
Spotlight-avonden. Wij hebben er nu al zin in! Wil je ook komen, laat het van
te voren aan ons weten via de mail [juriahogenboom@hetnet.nl].

Hartelijke groet,
Juria en Paul

God houdt van jongeren, niet in het algemeen, maar van ieder van hen als persoon!


mailto:juriahogenboom@hetnet.nl

Schutse (PKN) — Startzondag!

De vakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen! Een nieuw
school- en kerkjaar ligt weer voor
ons! Hebben jullie er net als wij weer
zin in? De kerk start namelijk met
allerlei leuke activiteiten zoals
Kindernevendienst, Godly Play,
Provider en — voor de kleinsten —
Kerk op Schoot.

Op 17 september is het Startzondag in de Schutse. Dan hebben we een
feestelijke, gezellige start van het kerkelijk jaar. Het thema is ‘de groene kerk’
en daarom gaan we met elkaar na de dienst van 10 september alvast een
mini-tuintje knutselen. Dit tuintje wordt het voorbeeld voor een eventuele
echte tuin rondom de Schutse. Op de Startzondag kunnen we het tuintje dan
aan iedereen laten zien.

Verder is er iedere week weer Kindernevendienst met één keer per maand
een Godly Play bijeenkomst. We hopen weer veel kinderen te mogen
begroeten. Jullie zijn van harte welkom vanaf 3 september!

Succes met het begin van dit schooljaar!
Groeten van Mieke

Kom Erbij! Join Us! Rejoignez-Nous! Unisciti a Noi!

De Kom Erbij! wordt door steeds meer
mensen gelezen, binnen en buiten de

Nederlands (gedetecteerd) - ( Engels - )

kerk. Maar niet voor iedereen is
Nederlands de moedertaal. Nu kun je
Google Translate gebruiken om een
berichtje te vertalen in je eigen taal.
Maar soms blijft het alsnog onduidelijk
wat er precies bedoeld wordt. In dat
geval mag je altijd een mail met je

De Kom Erbij! wordt door
steeds meer mensen gelezen,
binnen en buiten de kerk. Maar
niet voor iedereen is
Nederlands de moedertaal. Nu
kun je Google Translate
gebruiken om een berichtje te
vertalen in je eigen taal. Maar
soms blijft het alsnog
onduidelijk wat er precies
bedoeld wordt. In dat geval
mag je altijd een mail met je
vraag sturen naar
emmaenus@hotmail.com.

1)

vraag sturen naar [emmaenus@hotmail.com].

De Kom Erbij! is read by more
and more people, inside and
outside the church. But Dutch
is not everyone's mother
tongue. Now you can use
Google Translate to translate a
message into your own
language. But sometimes it
remains unclear what exactly is
meant. In that case, you can
always send an email with your
question to
emmaenus@hotmail.com.

O I
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